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De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Er is geprobeerd alle cultuurhistorische informatie zo exact mogelijk weer te geven.
Indien dit niet het geval zou zijn, is dit buiten onze wil.

Door Corona is dit een eerste beperkte versie van Kapellekesbaan Beerse —
Vlimmeren. Hopelijk wordt de versie van 2022 er eentje met aandacht voor de lokale
horeca en producenten!

Geniet met volle teugen!

Hou het veilig, milieuvriendelijk en Coronaproof



Locatie: Park Echelpoel, Bisschopslaan

Een beetje zoekwerk is vereist om de grote grot te
vinden

In april 2020 werd de huidige Bernadette geplaatst
nadat het vorige exemplaar vernietigd was. Het
nieuwe beeld 1s aangekocht door de gemeente
Beerse in Scherpenheuvel en aldaar gewijd.

Vrijwilligers onderhouden het sfeeérieke plekje.




De grot is gebouwd in 1948 met 80 ton brokstukken van een bunker door familieleden van Zuster Emmanuelle,
Jeanne Canters. Het park was de tuin van de zusters die actief waren in het moederhuis, de voormalige functie van
het gebouw.

In 1974 verhuisde het originele Onze Lieve Vrouwebeeld bij de sluiting van de kliniek mee naar Antwerpen. Toen

zuster Emmanuelle vernam dat er verfraaiingswerken in het park plaats vonden, schonk ze in 1990 het beeld terug
aan Beerse.

De gedaanteverandering die de grot en de omgeving ondergingen, kwamen door de zorgen van het gemeentebestuur
en door Louis Canters, die het kruis op de Calvarieberg en het toenmalige beeldje van Bernadette restaureerde.

Het Mariabeeld is gemaakt naar het model van de Onze Lieve Vrouw van Lourdes, stralend wit met een lichtblauwe

sluier en een vergulde paternoster. Mon Raeves bracht uit veiligheidsoverwegingen 1jzeren traliewerk voor de nis
aan.



Locatie: verscholen achter bomen op de hoek Abdijstraat —
Pastoriestraat

De grond waarop de grot zich nu bevindt, werd geschonken door
mevrouw Bastijns. De familie die er in 1958 de grot liet zetten en
deze ook bekostigde, wenste onbekend te blijven. Bij de latere
verkaveling van het park van Dr. Bastijns (in 1962) kocht het gezin
De Backer-Van der Wangen een stuk bouwgrond vlak naast de grot
en kocht er meteen de 223 m? grond bij waarop de grot gelegen
was.




Locatie: hoek Eikenstraat — Schutsboomstraat

Het Mariajaar 1987 was voor Herman Van den Heuvel een
welgekomen gelegenheid om een beschermheilige tegen zijn
huisgevel te plaatsen. Wie kon hij beter kiezen in dit Mariajaar
dan de Hemelse Koningin? Het werd een kapelletje, het
klassiek kastje met glas, met daarin het beeldje van O.-L.-
Vrouw van Kevelaar.

Het kapelletje werd door Herman zelf in mekaar geknutseld en
.. het mag nog steeds gezien worden!




Locatie: hoek Steenovenstraat — Leemstraat
Dit zijn eigenlijk 2 kapelletjes!

Vroeger stond er een eenvoudig staakkapelletjes, dat in 1949
werd vervangen door de huidige kapel. Het beeld van het vorig
staakkapelletje werd, zeer origineel, ingemetseld in een nis in de
achtergevel van het kapelletje.

Het kapelletje werd gebouwd door toedoen van August Clijmans
en enkele geburen en sympathisanten op grond die geschonken
werd door August van Deun.




In één der muren van de kapel werd een fles
gemetseld met daarin de munten van die tijd en
ecen oorkonde met daarop de namen van de
ontwerpers en van pastoor Vandepoel.

Het was deze pastoor die in aanwezigheid van
zeer veel Mariavereerders de nieuwe kapel
inwijdde op 15 augustus, moederkesdag.

Sindsdien werd dit ieder jaar op dezelfde dag met
een plechtigheid herdacht. Of deze mooie traditie
de tand des tijds en Corona heeft doorstaan,
zouden we graag te weten komen.




KAPEL ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES

- Locatie: Vrijwilligersstraat ter hoogte van de Albertstraat

- In de volksmond wordt deze kapel wel eens het “piskapelleke” genoemd.
Moeders met bedwaterende kinderen gingen er namelijk op bedevaart om
genezing van die hinderlijke kwaal te bekomen.

- De kapel werd in rode en blauwe baksteen opgetrokken en in de
achtergevel werd in blauwe steen het bouwjaar (1881) gemetseld. Het
oude O.-L.-Vrouwbeeldje werd in een nis in de voorgevel gemetseld, maar
dit beeldje is reeds lang verdwenen. Vier kleine venstertjes en een
dakvenstertje verlichten de kapel.




KAPEL ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES

- Een diefstal in de kerk ligt aan de basis van het ontstaan van deze kapel.
Inderdaad, onder het pastoorschap van E.H. Brems (1821-1864) werd
ingebroken in de kerk. De pastoorsmeid die enkele dag tevoren de dief als
belangstellend bezoeker in de kerk had rondgeleid om hem de
kunstschatten te laten bewonderen, had hierover schuldgevoelens en
gewetensbezwaren. Ze kocht in Turnhout een klein O.-L.-Vrouwbeeldje,
dat in een kastje werd geplaatst en aan een staak opgehangen op de plaats
waar het kapelletje nu nog staat.

- In 1881 werd aan pastoor Bisschops een gift bezorgd door Mevr. Janssen-
Van Liempt uit Antwerpen, uit dankbaarheid voor een genezing. Het
bedrag van die gift werd aangewend tot het bouwen van de huidige kapel
waarmee aannemer Karel Van Liempt, broer van de edelmoedige

schenkster, zich gelastte. %




KAPEL ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES

- De kapel werd in rode en blauwe baksteen opgetrokken en in de
achtergevel werd in blauwe steen het bouwjaar (1881) gemetseld. Het
oude O.-L.-Vrouwbeeldje werd in een nis in de voorgevel gemetseld, maar
dit beeldje is reeds lang verdwenen. Vier kleine venstertjes en een
dakvenstertje verlichten de kapel.

- Op de punt van de voorgevel staat een ijzeren kruis. In de kapel staat een
klein altaar, waarboven het beeld van O.-L.-Vrouw van Lourdes, destijds
geschonken door de familie Van Nyen. Twee mooie kandelaars, die het
altaar sierden, zijn spoorloos verdwenen. Een klein voorportaal geeft
ruimte tot de bidplaats. Tijdens de vroegere processies diende deze kapel
tot rustaltaar.

(rustaltaar = rustplaats in den vorm van een altaar, op de openbare straat
voor het heilig sacrament bij processién — Van Dale 1898)




Op een oude foto zien we dat er twee lindebomen en enkele dennenbomen rond
het kapelletje werden geplant. Van de twee machtige lindes is er één van
ouderdom gestorven en tweede, op sterven na dood, is in februari 1989
afgezaagd.




Locatie: hoek Albertstraat — Gasthuisstraat

Oorspronkelijk stond het beeld niet in het huis

Joseph Van den Heuvel woonde hier met zijn vrouw Treza en hun kinderen.
Hij was van opleiding kleermaker. Toen hij in 1958 zijn studies fotografie
voltooid had, begon hij fotostudio St. Joseph.

Hij liet op dit moment een nis bouwen in de muur en plaatste hierin het
beeldje van Sint Jozef met kindje Jezus op zijn arm.

Ter hoogte van deze plek is recent een regenboog zebrapad aangelegd.




- Locatie: tuin sociaal huis (vroegere klooster

Deze grot bevindt zich achteraan in de grote
tuin van de villa Gasthuisstraat, waar de
zusters Ursulinen op rust hun intrek hebben
genomen. Na W.O.II kocht Theo Roefs-
Daneels dit huis om er een kaashandel te
beginnen. Zijn schoonmoeder Bernadette
Hermans, die er bij haar dochter inwoonde,
had graag een grot om, godsvruchtig als zij
was, er geregeld te kunnen gaan bidden.




Buurman Sus Beggers begon aan de klus, hierin
geholpen door Theo. Er ontstond een merkwaardige
grot. Een Maria-beeld en een beeldje van Bernadette
Soubiroux voltooiden het geheel. Zo zag moeder
Bernadette haar wens vervuld en kon ze dagelijks
naar believen de Hemelse moeder aanroepen. Pater
Karel Torremans van de Witte Paters van Afrika
zegende 1n 1950 de grot in.

De tuin van het Sociaal Huis is nu een oase van rust
in ons dorp. Inwoners van onze gemeente en van het
woonzorgcentrum en de serviceflats kunnen er
verpozen, genieten van het groentenhofke en een
spelletje petanque spelen.




Locatie: Boudewijnstraat 15

Mooi Mariabeeldje aan de deur



- Locatie: hoek Houtseweg — Kapelstraat - Lindenlaan

- Het eerste boomkapelletje werd in 1935 opgehangen door hoefsmid Jef
Mostmans die woonde en werkte aan de overkant.
In 1987 werd een nieuw kapelletje gehangen aan de lindenboom.

- Dit hoekje grond werd eigendom van gemeente Beerse en wordt
heraangelegd. Het kapelletje en de boom worden hierbij behouden.

'VLIMbe
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Warme oproep:
Heb je samen met je gezin of in bubbels plezier gemaakt tijdens deze fietstocht? Laat je ons meegenieten?
Bezorg ons je reacties, mooie foto’s en ervaringen. Wie weet hangt daar wel een mooi geschenkje aan vast...

Ook tips voor aanpassingen en verbeteringen zijn meer dan welkom!

Ken jij nog getuigenissen, leuke verhalen en namen van personen die verband houden met de Kapellekesbaan?
Laat het ons weten!

Mail: Cdevlim.be@gmail.com

Via onze facebook en instagram account

Per post: CDE-Vlim.be — Krommenhof 5 — 2340 Beerse
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